
Beste medebewoners, 

 

Ik ben boos, teleurgesteld, verdrietig en bang. Toen wij ons aanmeldden bij het project “minidorp in 

de stad” had ik me niet kunnen voorstellen dat ik me zo zou gaan voelen. We keken er naar uit en het 

principe van met en voor elkaar trok ons aan. Echter de laatste tijd is het voor mijn gevoel niet met 

elkaar maar tegen elkaar. Er gebeurt van alles, lelijke mails, telefoontjes , geen vertrouwen, verwijten 

ja zelfs op het persoonlijke vlak. Terwijl voor mijn gevoel iedereen zijn best doet om het hier fijn te 

hebben,  gebeuren er toch dit soort dingen. Ik trek me dit heel erg aan en heb het gevoel zo niet hier 

te willen wonen.  

Soms zijn de dingen die er gebeuren zo heftig dat het mij persoonlijk raakt en zijn weerslag heeft op 

mij:  ik maak mij ook zorgen om Joop zijn gezondheid en  om de mijne en dat is dit allemaal niet 

waard.   Er worden dingen gezegd en gemaild die voor mij een stap te ver gaan. Aan de ene kant 

moet dingen informeel en moeten we gezellig en respectvol met elkaar omgaan maar aan de andere 

kant worden er dingen geschreven en gezegd die erg kwetsend zijn. Ik vind dat heel vervelend. 

Hier laat ik het maar bij. 

 


