Van: "Ron Nijman" <ronnynijman@gmail.com>

Onderwerp: Afmelding en ingezonden stuk voor de ALV in oktober 2024
Datum: 22 oktober 2024 om 14:03:38 CEST

Aan: "Didi Teekman" <nonsolus@xs4all.nl>

Kopie: "Joop Veth" <J.Veth@kpnmail.nl>

Ingezonden stuk.

Geachte voorzitter, leden van de vergadering,

Helaas zijn Ellen en ik door andere verplichtingen verhinderd om aanwezig te zijn bij
deze vergadering. Daarom hebben we Frans gemachtigd om namens ons het woord te voeren.

Wij willen graag onze zorgen uitspreken over de huidige situatie binnen ons
wooncomplex. In de afgelopen tijd hebben we met lede ogen moeten aanzien hoe het
onderlinge geruzie en wantrouwen steeds verder toenemen. We vinden dit een zeer
zorgwekkende ontwikkeling. Het 1lijkt erop dat de empathie en de saamhorigheid die we
bij aanvang van het wonen in dit complex met elkaar deelden, steeds meer verdwijnen.

We hopen dat we gezamenlijk in staat zijn om de situatie te verbeteren en weer terug
te keren naar een klimaat van wederzijds begrip en respect. Het is onze oprechte wens
dat we, ondanks onze meningsverschillen, een manier vinden om op een constructieve en
positieve wijze met elkaar om te gaan.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,
Ellen en Ron



Here's to the crazy ones. 1
rebels. The troublemakers.
round pegs in the square hc
The ones who see things dif

They're not fond of rules. Awwciey
have no respect for the status quo.

You can praise them, disagree with them,
quote them, disbelieve them, glorify or
vilify them. About the only thing you
can’t do is ignore them. Because they
change things.

They invent. They imagine. They heal.
They explore. They create. They inspire.
They push the human race forward.

Maybe they have to be crazy. How else
can you stare at an empty canvas and
see a work of art? Or sit in silence
and hear a song that’'s never been
written? Or gaze at a red planet and
see a laboratory on wheels?



